ﬁo,ﬁe N
Topadvocaat fleert de
geheimen van de badstad
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Mangiamo werd het, wat
italiaans is voor “Let's
eat!”. Mangiamo is een
cosy italian foodbar waar
we staan voor pure pro-
ducten en verse kwaliteit,
Ons paradepaardje is
ongetwijfeld onze verse
pasta die we dagelijks
vooraan in de zaak maken.
Nieuwsgierig?

Kom gerust een Kijkje ne-
men. U bent dagelijks meer
dan welkom in ons restau-
rant en op ons zonovergo-
ten terrasje voor een heer-
like lunch, koffie met een
taartje of een sfeervolle
aperitivo met antipasti.

Zeedijk 700, 8300 Knokke
Tel. +31 648 81 69 84
b.smallegange@hotmail.com
www.siestabeach.be




an de hand van de Brusselse topad-

vocaat Alain Zenner (76) verscheen

in maart 1. een bijzonder opzienba-
rend boek. Onder de enigszins enigmatische
titel ‘Les secrets de Knokke-Le Zoute’ (een
Nederlandstalige vertaling wordt overwogen)
heeft hij volgens het voorwoord van burgemees-
ter van Knokke-Heist, Piet De Groote, hiermee
een opzienbarende ‘long seller’ van 575 bladzij-
den geproduceerd.

En effectief, in niet minder dan 500 trefwoor-
den, gerangschikt van a naar z, fileert hij met
de absolute vakkennis van een ambachtelijke
keurslager, de kleurrijke geschiedenis van de
badstad. En dit op een instructieve en leerrijke
wijze, met een goed gevulde korf aan speelse in-
valshoeken, gekruid met leuke en bij wijlen zelfs
erg humoristische trekjes en dito anekdoten.

Frigobox toerist avant-la-lettre

“Ik was in de jaren vijftig als jeugdige Gente-
naar, die met mijn ouders regelmatig een dag-
je naar zee kwam, een soort frigobox toerist
avant-la-lettre”, benadrukt de minzame en
erudiete advocaat, die er al evenzeer een fraaie
politieke loopbaan heeft opzitten. Hij was im-
mers een kleine 20 jaar lid van het Brussels
Hoofdstedelijk Parlement, gemeenschapssena-
tor en zelfs Staatssecretaris in 2000-2003, eerst
voor Financién en dan voor en korte tijd voor
Energie en Duurzame Ontwikkeling.

Alain Zenner: “Ik herinner me nog dat mijn
tweelingbroer en ik in 1959 met de fiets van
Gent naar Knokke kwamen. Dat kon zonder
gevaar, want veel verkeer was er in die jaren nog
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niet. Ten tijde van de Wereldtentoonstelling van
1958 werd in de publiciteit voor Knokke zelfs
gesteld dat de rit vanuit Brussel niet meer dan
één uur in beslag nam.”

Vanaf 1985, toen hij in de badstad een wo-
ning kocht, is hij echt verknocht aan Knokke-
Heist en hij heeft er intussen tientallen vrien-
den. Zijn jongste encyclopedisch werk vergde
overigens een intensieve bezigheid gedurende
ruim 18 maanden.

“Al sinds mijn kindertijd en vooral tijdens
mijn tienerjaren stelde ik me, elke keer dat ik in
Knokke aankwam, vragen over de streek: over
de geografie, over de geschiedenis, over de evo-
lutie, over de zee, over het strand, over de dijk,
over de villa’s, over de molens, over de ruines
van de forten en bunkers die nog te zien waren,
over de grenzen, over het Zwin, kortom, over
alles wat mijn nieuwsgierigheid aanscherpte.”

“Ik nam van de vrije tijd die de lockdown
schonk gebruik om mij grondig te documente-
ren. Ik las alle lokale publicaties die in de afge-
lopen vijftig jaar zijn verschenen. Ik speurde het
web af. Ik ontmoette, via zoom of met de nodige
afstandsregels, kenners of deskundigen. Ik ver-
zamelde de gegevens en plaatste ze in alfabeti-
sche volgorde. Mijn woordenboek begon vorm
te krijgen wat kennis en eruditie betreft, zeker
met de gewaardeerde hulp van Danny Lannoy.”
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“Niet fier, wel blij"

“Of ik fier ben op mijn jongste boek? Niet echt,
wel blij en het schrijven ervan heeft me veel ge-
noegen gedaan, want ik heb veel interessante
mensen ontmoet en met velen een duurzame
vriendschap afgesloten.”

Een losse greep uit het aanbod zal de geinte-
resseerde lezer ongetwijfeld goesting doen krij-
gen om na aanschaf vol enthousiasme in deze
toch wel verbluffende encyclopedie te grasdui-
nen.

Komen o.a. aan bod: kunstenaars zo-
als Paul Delvaux, René Magritte Théo Van
Rysselberghe, Jean-Michel Folon, Niki de
Saint-Phalle. Auteurs zoals Emile Verhaeren,
Marguerie Yourcenar of Guy de Maupassant.

Ook Albert Einstein en Charlie Chaplin (met
een aardige onderlinge anekdote) hebben een
plaatsje gekregen.

Napoleon en de Damse Vaart, de legendari-
sche boekhandel Corman, de families Lippens
en Nellens, de geschiedenis van het Zwin, het
casino en de artiesten zoals Maurice Chevalier,
Marléne Dietrich, Keith Haring, Salvatore
Adamo, Charles Aznavour, Johnny Halliday,
Jacques Brel en zelfs Yoko Ono, die er een ver-
oordeling van drie jaar opliep, worden uitvoerig
geschetst.

Maar ook aan de drie ‘helderzienden var
de badstad’, Donat Van Caillie, Jozef Nellen
en Léon Lippens wordt de nodige aandach
besteed. Van Caillie was de stichter vai
Duinbergen die beroep deed op Stiibben e:
voor de urbanisatie afweek van het toen ge
bruikelijke stadsmodel, Nellens de stichter var
Albert Strand en het casino en Léon Lippens di
stichter van het Zwin.

“De badstad is, net zoals de rest van de we
reld, de voorbije halve eeuw sterk veranderd
Talrijk zijn de bewoners of tweede verblij
vers die niet langer hun Knokke herkennen
waarvan de gouden tijd volgens hen achte
de rug ligt. Bijzonder treurig is wat er met D
Wielingen, het Albert- en Van Bunnenplein i
gebeurd. Maar onder burgemeester Leopolc
Lippens kende Knokke toch een merkwaardi
ge positieve evolutie met de ophoging van he
strandniveau bijna tot de zeedijk, de onophou
delijke renovatie van de straten, de creatie va
de wijken Heulebrug en Duinenwater met d.
Sportoase, de Lakeside Paradise en het toekom
stig Stadsrandbos, het ontwerp van de nieuw:
golf, de prachtige uitbreiding van het Zwin e
de hangende renovatie van het centrum vai
Heist.

Hoe dan ook, in de geschiedenis werden tocl

Alain Zenner Tijden een van zijn voordrachtsessies voor Z Club




minstens 5 catastrofen verhinderd, meer be-
paald: géén koolmijn in het Zwin, géen bouw-
mastodonten, terug openen van het Zwin nadat
de Nederlanders die hadden afgesloten, géén
windmolens voor de kust en zo goed als het
totaal afwijzen van een kunstmatig eiland vlak
voor de kust.”

Woordenboek over de liefde

Alain Zenner is met ‘Les Secrets de Knokke-Le
Zoute’ niet aan zijn proefstuk toe als gevierd
auteur. Naast een 15-tal juridische studies, heeft
Zenner ook ‘Le Dictionnaire ludique et érudit
du Confinement’ en ‘La Saga de Clabecq: du
naufrage au sauvetage’ op zijn naam staan.

Zoals reeds gezegd wordt er mogelijk een
Nederlandse vertaling van ‘Les Secrets de
Knokke-Le Zoute’ op de markt gebracht, mocht
de wens van de auteur verwezenlijkt worden, en
dat zou eventueel op een groter formaat kunnen
en overvloedig geillustreerd worden met histo-
risch fotomateriaal.

In ieder geval zal de lezer niet te lang op zijn
honger moeten blijven zitten want Alain Zenner
is ondertussen gestart met ‘Le Dictionnaire
Amoureux de ’Amour’ en dit werk zou wel eens
ook in Frankrijk worden uitgebracht, een wens
die deze hartelijke auteur al langer koestert.

Alain Zenner: ‘Een woordenboek is het
universum in alfabetische volgorde’, meende
Anatole France; hopelijk verschaft dit woor-
denboek de lezer een aangenaam overzicht van
ons kustuniversum. ‘Een literair meesterwerk is
niet anders dan een wanordelijk woordenboek’,
vond op zijn beurt Jean Cocteau. “Jammer dat
een ordelijk woordenboek niet noodzakelijk
een meesterwerk is!”, beweert een bescheiden
Alain Zenner nog. Wel, wij kunnen met onze
hand op ons hart zeggen dat ‘Les Secrets de
Knokke-Le Zoute’ wel degelijk een meesterwerk
is. Men zegge het voort.

Yves Slabbinck
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